
 
Wat weten we van de Padvindersgroep “Wichard van Gelre” ?      

uitgave 16 augustus 2022 
 

Hans Kolkman, Akela bij deze groep schreef in april 2020: 
 
Van de Wichard bestaat volgens mij geen geschreven geschiedschrijving (meer).  
 
Zelf ben ik als welp in 1954 bij de Wichard gekomen. Die zaten toen in een uit WO2 stammende 
stalen nissenhut aan de Kluizeweg (Alteveer) in Arnhem. Dat was een heel armzalig onderkomen 
en levensgevaarlijk. De golfplaten lekten en zorgden er voor dat soms de hele bovenzijde onder 
spanning stond. We moesten daar weg i.v.m. bouwactiviteiten (ergens rond 1956) en kregen een 
mooi nieuw troephuis aan de Schelmseweg, pal naast de dierentuin. 
 
 Daar verhuisden in dezelfde tijd nog twee andere padvinders/scouting groepen naar toe. Zelf heb 
ik daar een prachtige tijd als verkenner en stamlid gehad.  
Als stamlid werd je geacht ook afwisselend bij de horde en de troep te helpen en zo leiderserva-
ring op te doen. In september 1963 kwam Thea van den Brand stage lopen bij de horde. Zij had 
ook een scouting achtergrond (welke meisjesgroep weet ik niet meer). Thea vond het leuk en bleef 
ook na haar stage periode leiding bij de horde. Zelf ben ik in 1964 definitief bij de horde gekomen 
en volgens mij in 1966 daar ook Akela geworden.  
 
Het was een prachtige scouting omgeving maar met drie groepen zo dicht bij elkaar aan de rand 
van Arnhem was het moeilijk om alle drie levensvatbaar te blijven. Het ledental liep langzaam 
terug, we moesten opnieuw verhuizen vanwege een grote uitbreiding van het dierenpark en er 
bleef niets anders over dan over te gaan naar een andere groep.  
 
Zo zijn we in 1967 bij De Geuzen op Presikhaaf terecht gekomen. 
 
 
 

                                                                      Weest Paraat, februari 1932.  

 
 
Hans Kolkman: De das zelf kon je in de Scout shop kopen. Het embleem werd zelf gemaakt door (waar-
schijnlijk vrouwelijke leiding of moeders van leden) en dat moest dan op de das worden genaaid, net zoals je 
de naambandjes, insignes enz zelf op de kleding moest bevestigen. Mijn moeder kon dat goed maar vond 
het niet zo leuk dus ze was altijd minder blij als één van haar kinderen weer eens thuiskwam met dit soort 
werk.  



  Weest Paraat, maart 1932 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weest Paraat, september 1934 
 Volmachten toegekend  
 
 
 
 
Weest Paraat, maart 1935 
 Volmachten toegekend 
 
 
Vervallen volmachten  
 
 
Weest Paraat, september 1937 
 Volmachten toegekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit dit bericht van maart 1947 blijkt dat de groep in 1922 is opgericht 

 
  



Opgericht in 1922  
De groep werd bij de landelijke organisatie NPV in het District (Groot) Arnhem ingeschreven met 
groepsnummer 8. Dat nummer is te zien in de groepsvlag, zoals afgebeeld in het krantenknipsel van 15 
december 1958 

 
30 mei 1933                    9 april 1934 

 
17 maart 1934 



22 april 1937              11 juni 1937↓ 
 

 
 
8 oktober 1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 december 1937  
 

 
 
9 december 1938 
 

  



 

19 augustus 1938      16 sepember 1938 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 september 1938 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

26 september 1938 Opening van het groepshuis 

 
8 oktober 1938      25 november 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 maart 1940       3 maart 1941 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     April 1940 Weest Paraat 
 

 

 

 

 

 

 

    Juli 1940 Weest Paraat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 
april 1941  geplaatst op Facebook 30 november 2020 door Oud-Arnhem 
 

 

 
Arnhem, Kluizeweg 1941 
Een klein maar zeker opvallend stukje Arnhemse oorlogshistorie. En een welhaast onbekende daad van 
verzet. Op 21 april 1941 verbood de Duitse bezetter de padvindersbeweging. De Wichard van Gelregroep, 
een van de Arnhemse padvindersgroepen, huisde tot dat moment in een paar jaar eerder betrokken 
onderkomen (troephuis) aan de Kluizeweg. Toen het verbod op padvindersgroepen bekend was gemaakt 
namen enkele leden van de groep een kloek besluit. Ze staken hun onderkomen in brand, waardoor het 
geheel verloren ging. Het motief achter deze brandstichting: hiermee wilden ze voorkomen dat de 
Jeugdstorm (de Nederlandse variant van de Hitlerjugend met nauwe banden met de NSB: 
https://bit.ly/37m6jGP  ) het troephuis in gebruik zou nemen.  
Sabotagemissie prima gelukt zo te zien op de foto. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de groep een tijdelijk onderkomen in een uit de oorlog stammende 
nissenhut met lekkend golfplaten dak, ook aan de Kluizeweg. De staat van die hut was ronduit slecht en rond 
1956 moest de hut verdwijnen vanwege aanstaande bouwactiviteiten. De groep kreeg toen een nieuw 
troephuis aan de Schelmseweg naast de dierentuin. Rond 1967 ontwikkelde de dierentuin plannen voor 
uitbreiding en moest ook dat troephuis weer verdwijnen. De groep verhuisde uiteindelijk naar Presikhaaf. 
Grote versie: https://bit.ly/2KSwZHM 
. 
(Foto: fotograaf onbekend, Gelders Archief nr. 1501 - 11629, Public Domain Mark 1.0 licentie). (PB). 
 
 

Opmerking Jacques de Graaf: Naar de Schelmseweg ben ik ook nog geweest, van de bus in het donker naar 
beneden langs de leeuwenkuil  
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37m6jGP%3Ffbclid%3DIwAR1CvrNEVcgguG73mP1foAQcjpGKAINcFIPY8lJUsUQQnQZMtVAswx8jpeU&h=AT24fOdTgrA0Dc5PlZ2cYTMHBDblAKcOplSd1kc4Q5ladSG_Owmeky4FPedrCwBfch2mBX24_ZPVOuw5D2YWySWZ3snl4cVUvaswQ6p-BDIWRtvmGw9yIZEgnpor_xahnhuYckgv0gpDXVLz4A&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0wOwiMN74MaMInBYVagXOQAASL5JWiqnTpHrh4fO6gIEpsmu5VKt33pf1EcAxLiLHNlF7kGySf3AE5yQH2jW0SW-DtN47OPxir2Fk4MNDTujGSYDRcmVcejOgFRHqpmyCfKLUu7PM4OIRc2zQuaQWZMcfKHYFEZztBDOb4zjyL5fiVOAGuJmr_n84fkMAsgpEo8QncZmcdU4U37U62FyBQd5RvH4NDlW435t7TRQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2KSwZHM%3Ffbclid%3DIwAR3hGtS6ElxKubZow7yN7fX-E8dEHtsScP2xW3btFUbaVJhZ8hL-CWIxgpk&h=AT2u13k5PmkjZW0Yvte4QfHrFTaPiW38GyiAA9Hp8X4oTFanvotD_wblaA6d5rhHYwiVAya4bAXr6IxjFm2Cc2LVe87l0oaqHB79p-FqJtilfH82nYV2Rn66IEHb-F6g1KSrpaLzwNbfZ-JdUA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0wOwiMN74MaMInBYVagXOQAASL5JWiqnTpHrh4fO6gIEpsmu5VKt33pf1EcAxLiLHNlF7kGySf3AE5yQH2jW0SW-DtN47OPxir2Fk4MNDTujGSYDRcmVcejOgFRHqpmyCfKLUu7PM4OIRc2zQuaQWZMcfKHYFEZztBDOb4zjyL5fiVOAGuJmr_n84fkMAsgpEo8QncZmcdU4U37U62FyBQd5RvH4NDlW435t7TRQ
https://www.facebook.com/jacques.degraaf?comment_id=Y29tbWVudDozNTI4MTk4MzY3MjE3MTM3XzM1MjgyNTIxNTcyMTE3NTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZV7rRyJbd54vxKHtDaPYb2A_HYc1DVroyJQAxh0W8_Adfw2zusH-tq5zqk4hebQbIdpZsxURnhjvB4WL2EuJSIv6osSZbgVO4ofrz0OorDYHl2uQYIbdSVLPEqdo0POnDaiehz5BDI-ka45Qr9plh4V&__tn__=R%5d-R


10 september 1946                        maart 1947     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 september 1946        15 november 1946 
 
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

In het Gelders Archief staat deze  
routebeschrijving 1604-929 

  
De wandelroute langs plaatsen die verband 
houden met de Slag om Arnhem en met de 
definitieve bevrijding in april 1945. 
Informatie wordt onder andere gegeven 
over Arnhem (het Jachthuis ('thans hulpzie-
kenhuis'), Graaf von der Goltz, kasteel Zy-
pendaal, boerderij de Kattenberg, burge-
meester Hollaar, landgoed de Menthen-
berg, boswachterswoning de Enck (verzet), 
Hotel Warnsborn), Oosterbeek (Stations-
weg, Hartenstein, Sherman tank, de Oude 
Pastorie) en Kasteel Doorwerth. 



 
 
juni 1948 Weest Paraat 
 

 
 
 
mei 1949 Weest Paraat 
 

  



4 maart 1953      12 maart 1954 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 maart 1954 
 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat in 1939  
een afdeling BE aan deze groep werd  
verbonden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 december 1955 
 

  



 
 

6 maart 1958 

 
 
  



Het groepsnummer 8 staat, zoals indertijd was voorgeschreven, in  het witte vlak van de groepsvlag 
 
15 december 1958 

 
  



1965 
 
De groep wil  “het Padvindersdorp” verlaten en verhuizen naar Presikhaaf. 
 

 
  



Het advies van F.F.Venstra die ook voorzitter van het district Arnhem NPV is 
 

 
 
Het terrein dat was aangegeven lag tussen de Ulenpaslaan en de geluidswal van het Velperbroekcircuit. 
 
  



 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Enkele weken later blijkt dat de “Sint Maartengroep” afziet van de aankoop   



 
 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het toetreden van de Wichard van Gelre tot de Geuzen, wordt dhr. C.J. Brinkhuis, die in 1934 een 
volmacht van Assistent Welpenleider bij deze groep kreeg en in 1967 nog lid van het groepsbestuur is, lid 
van het groepsbestuur van De Geuzen. 



 
                               Facebook Oud-Arnhem2 januari 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reacties Hans Kolkman 
 

  
 
Je speurwerk heeft weer wat interessante informatie op geleverd over de historie van de Wichard. Ik heb 
het allemaal met interesse gelezen. 
 
Daarbij viel mij de naam van het eerste troephuis op: de Burcht, in het rosarium van Sonsbeek. Nooit gewe-
ten dat ze daar het eerste troephuis hadden, maar de naam van het troephuis (de Burcht) heb ik van de 
oude garde regelmatig gehoord toen ik bij de Wichard zat. Heb me alleen nooit gerealiseerd dat dat de naam 
van het (eerste) troephuis was. 
 
Langzaam komt de intussen bijna honderd jaar oude geschiedenis van de groep toch tot leven 

 

9 januari 2021 

Dhr Brinkhuis, dat was inderdaad de man die de Wichard tot het laatst trouw bleef en waar ik toen als Akela 
regelmatig een goed contact mee had. Ik ben toen ook nog regelmatig bij hem thuis geweest. 
Gelijk triggerde dit ook een andere naam. Van Vlaanderen. Die is o.a. hopman geweest toen ik bij de 
verkenners zat en later groepsleider. Toen ik leiding werd waren de groepsvergadering bij hem thuis in Velp. 
In mijn herinnering was hij ook de man die de overgang naar het troephuis aan de Schelmse weg heeft 
geleid. Hij had een zoon (volgens mij Arie) die ook bij de groep zat en o.a. PL was. 

Arnhem, Emmastraat 1945 

Voltreffer op het hoekpand op de Emmastraat 1 en 3.  

Linksaf is de Spijkerstraat en rechtsaf is de 
Emmastraat. De stoker W.H. van Stijn woonde op 
Emmastraat 1. Op Emmastraat 3 woonde de reiziger 
J.Th.J. van de Noort samen met zijn vrouw H. van de 
Noort Burgers. Zij was secretaresse en penning-
meesteres in de groepscommissie van de vereeniging 
‘De Nederlandsche Padvinder’, afdeling Groot-
Arnhem, Wichard van Gelregroep, Troephuis ‘De 
Burcht’ op de Kluizeweg. 

Na de oorlog is het pand niet meer opgebouwd. 


