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Onderstaande hopman van Leeuwen is de in februari 
1934 benoemde ADC-V die daarnaast sinds maart 1933 
GV en VL en sinds jan 1934 ook al VTL van de Zwervers 
is. Zijn opvolger bij de Veluwsche Verkenners, Hopman 
Volmer, krijgt in februari 1934 de V-volmacht 



 

5 augustus 1935 

 

 
C.Viskil die rechts op de foto staat, heeft sinds juni 1935 een volmacht 
als groeps- en voortrekkersleider. In maart 1936 vervalt zijn volmacht 
als VTL van de Vikingstam. 



17 februari 1936 

 

 
 14 september 1936  
 Verloving Prinses Juliana met Bernard 

  



23 november 1936 

De aanzet tot het ontstaan van de 

Veluweband in 1939 



  
8 november 1937 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 februari 1938 

 
 
 
 
  



27 februari 1939 
Bij de opening van het nieuwe groepshuis van de Velpsche Woudlopers 
 
Vervolgens bracht spreker hulde aan den heer J. G. A. Heineman, die het plan ontwierp, aan 
de doortastende bouwcommissie en aan de gemeentebesturen van Rheden en Rozendaal, 
die op voortreffelijke wijze meegeholpen hebben aan het oplossen van de moeilijkheden, die 
de bouw van een troephuis nu eenmaal met zich mede brengt. Spreker schetste de groote 
stuwkracht, die er sinds de oprichting in 1921van „De Velpsche Woudloopers" uitgaat.  
In den loop van den tijd heeft de groep zich zelfs moeten behoeden tegen leden-
overbelasting, waarbij groepsplitsing tenslotte noodzakelijk bleek. De groep, die hieruit 
ontstond, was die der „Veluwsche Verkenners", welke zich in 1933 wederom heeft moeten 
splitsen in die der „Zwervers". Als men deze jonge gezichten ziet, aldus spreker, zou men 
niet zeggen, dat ze reeds grootvader zijn. 

 

20 maart 1939                                  11 Januari 1940 
 

         12 januari 1940 
 

 

  

PADVINDERSFEESTAVOND  
IN TIVOLI. 
 
Ter gelegenheid van hun 10-jarig 
bestaan op Zaterdag 13 Januari a.s. 
hebben de „Veluwsche Verkenners" dit 
jaar een grootsch opgezetten feest-
avond georganiseerd in de beide 
nieuwe zalen van Tivoli op den 
Velperweg. 
 
Op hun feestavonden hebben de 
„Veluwsche Verkenners" zich elk jaar in 
een groote belangstelling mogen ver-
heugen en ook dit jaar wordt een groot 
aantal bezoekers verwacht. 
Temeer, daar de nieuwe zaal, waar-
mee Arnhem is verrijkt een byzonde-re 
attractie zal zijn. De avond zal besloten 
worden met 2 uur Gezellig dansen on-
der leiding van de „Utrechtsche 
Studentenband". 



15 januari 1940 
„VELUWSCHE VERKENNERS” VIERDEN HET 10-JARIG BESTAAN. 

 
De „Veluwsche Verkenners" hebben Zaterdagavond in „Tlvoli" aan den Velperweg, op 
opgewekte wijze het 10-jarig bestaan gevierd. 
Het spreekt welhaast vanzelf, dat vooral uit padvinderskringen de belangstelling groot 
was, ook enkele meisjes-gilden waren tegenwoordig, terwijl bekende persoonlíjkheden 
door hun aanwezigheid een min of meer officieele tint aan de feestviering gaven. 
Nadat allen, ln vereeniging met de „Veluwsche Verkenners", die op het podium ge- 
schaard waren, uit volle borst het „Hoort zegt het voort", hadden gezongen, heeft de 
voorzitter van het Groepscomité, de heer L. C. A. Thieme, op de van hem bekende wijze, 
met enkele woorden het programma ingeleid. Spreker wenschte niet af te dalen in een 
droge opsomming van alle gebeurlijkheden uit de tien  voorbije jaren. Hij constateerde 
echter, dat met het bereiken van dezen mijlpaal, de groep van de „Veluwsche Verkenners" 
wel op ondubbelzinnige wijze haar bestaansrecht bewezen heeft. 
Nadat de heer Thieme op het belang van de padvindersbeweging in deze chaotische 
tijdsomstandigheden had gewezen, besloot hij zijn kort openingswoord met een aanhaling 
van J. Pieterszoon Coen, die wees op datgene „wat goede courage vermagh", waarna hij 
zijn jeugdige vrienden alle goeds toewenscht. 
Daarna werd een aanvang gemaakt met het eigenlijke programma, waarbijde heer P. J. 
Hulscher op verdienstelijke wijze als conferencier optrad. Het zou ons te ver voeren, 
hier op* het gevarieerde en vaak grappig vertoonde in te gaan. Een bijzonder woord van 
waardeering verdient zeker wel het kloeke optreden van de Afdeelings-Band, onder leiding 
van ass.- distr. comm. Paalman, Voorts waren er de „Swinging Strings", die met hun vaar- 
dig bespeelde jazz-instrumenten zeker geen gering aandeel in het algemeen succes ge- 
noten. Vermakelijk was het optreden van de „Tinnen soldaatjes", die er in hun pakjes uit za- 
gen als „om te stelen", terwijl verder tal van aardige scènes de aandacht ten zeerste ge- 
boeid hielden, totdat het oogenblik voor dansen was aangebroken, waarvan de muziek op 
vlotte wijze door het Rembrandt Theaterorkest, onder leiding van Johnny Franzen ver- 
zorgd werd. Al met al een welgeslaagde avond, waarop de „Veluwsche Verkenners" 
met genoegen kunnen terugzien. 
 

3 maart 1941 
 

UITREIKING VAN „BRANDWEER”- INSIGNES AAN PADVINDERS. 
Zaterdagmiddag, onder een stralend zonnetje, werden in Zypendaal op het „keukenvela- 
je" door den commandant van de Brandweer, den heer A. Jonker, de insignes „branweer- 
man" uitgereikt aan de deelnemers van een door hem aan de Arnhemsche Padvinders ge- 
geven cursus „brandweer". 
De heer Jonker, die vergezeld was van den Inspecteur van het Brandwezen, ir. J. W. A. 
Renssen, sprak zijn voldoening uit over het feit, dat alle 13 deelnemers aan het examen 
zijn geslaagd. Hij hoopte, dat eventueel volgende cursussen dezelfde resultaten zouden 
opleveren als deze en de vorige. De commandant verwachtte van de geslaagden, dat zij in 
geval van brand de hun gegeven instructies volgens hun beste kunnen zullen opvolgen. 
De ceremonie werd bijgewoond door de padvinderstroepen, waartoe de geslaagden bc. 
hoorden en hun leiders: de „Marten van Rossum"-groep, de „Veluwsche Verkenners", de 
„Wichard van Gelre"-groep en de groep „De Zwervers".  
Door deze instructie aan de verkenners heeft de heer Jonker een mooi werk gedaan. 
De aan discipline gewende padvinders hebben de eerste hulp bij brandongevallen geleerd 
en kunnen nog beter hun belofte „iedereen te helpen, waar ik kan", nakomen. De gemeen- 
schap heeft de heer Jonker aan zich verplicht, want hoe beter de jeugd is ingelicht, hoe bij 
brandgevaar te handelen, des te grooter de kansen, dat bij branden spoedige — zij het 
voorloopige — hulp aanwezig is. 
 

23 juli 1946 

VIJFTIG PADVINDERS NAAR ENGELAND 
Een uitstapje van twee weken 

Op Dinsdag 30 Juli zal een gezelschap van vijftig Arnhemsche padvinders, bestaan- 
de uit Veluwsche Verkenners en Zypsche Trekkers, een reisje ondernemen naar En- 
geland, waar zij de gasten zullen zijn van de padvinders van Stoke-on-Trent. Er zijn 



zes leiders, van wie de heeren J.Jedema en H.Snoek (beiden van de Veluwsche Verken-
ners) de algemeene leiding hebben. 
De leeftijd der jongens ligt tusschen de 12 en 18 jaar. 
Het heeft maar weinig gescheeld, of het gezelschap zou 73 man hebben omvat, doch aanva- 
kelijk werd maar toestemming gegeven voor een vijftigtal en toen uiteindelijk verlof werd ge- 
geven ook voor de overige 23 was de betreffende boot van Rotterdam naar Huil al volge-
boekt. De deelnemers betalen zelf alleen den overtocht (ca. ƒ 60) en hun paspoort, voor het 
overige dragen de Engelsche gastheeren de kosten. Voor ieder is aan deviezen 1 pond 
sterling toegestaan. Onder hen zijn er jongens van welgestelde, maar ook van minder 
gegoede ouders, hetgeen mogelijk werd doordat de eerstbedoelde eens extra in de bus 
bliezen. Het eerste contact dat tenslotte tot deze reis heeft geleid, kwam tot stand onmiddel-
lijk na de bevrijding door een gesprek, dat een padvinder op Sacré Coeur aanknoopte met 
een militair uit de buurt van Stoke-on-Trent. De districtsleider der scouts van 
Staffordshire kreeg bijzondere belangstelling voor de Arnhemsche jongens doordat vele 
Airbornes toevallig uit die streek afkomstig waren en aldus rijpte gaandeweg het plan voor de 
uitnoodiging. De terugreis van Huil naar huis wordt aanvaard op 10 Augustus. 
 

23 augustus 1946 

 
Onlangs keerden 50 Arnhemsche padvinders van een 11-daagsch verblijf in Engeland naar 
Nederland terug. Een der leiders geeft in dit artikel 'n beschouwing over hun belevenissen. 
 
Het is ongeveer half 8 in den avond als de „Melrose Abbey", een schip van de Associated 
Humber Lines Hoek van Holland passeert op weg naar zee. Aan boord bevinden zich naast 
de gewone passagiers nog een vijftigtal vroolijke jongelui, behorende tot de Veluwsche 
Verkenners en Zijpsche Trekkers uit het district 
Op uitnoodiging van het district Stoke-on-Trent komen zij daar heen om er een deel van hun 
vacantie door te brengen. Eenmaal in volle zee gekomen wordt het aantal passagiers aan 
dek zienderoogen minder en na een uur zijn er nog maar enkelen die den wind trotseeren 
om het spel van wind en water gade te slaan. 
Reeds lang is het laatste brokje Holland als een grijze stip weggegleden en waar men ook 
kijkt, overal ziet men de diepgroene zee met zijn tot wit schuim verwaaide golftoppen. Tegen 
negenen passeeren ons twee torpedojagers, later gevolgd door een kruiser. Het blijken de 
Amerikaansche oorlogsschepen te zijn, die 't bezoek hadden gebracht aan Rotterdam. Dan 
ziet men bijna niemand meer aan dek en door het gieren van den wind en het bruisen der 
zee hoort men alleen het monotone stampen der machines. 
 
Zonsopgang op zee 
Den volgenden morgen zijn er om vier uur reeds enkelen aan dek om getuige te zijn van oen 
zonsopkomst bij helderen hemel. Het is een schouwspel om nimmer te vergeten. Links de 
flikkerende vuurtorenlichten en de verlichte masten van het radiostation Lowestoft, rechts het 
scheurende duister waar zich de zon een baan breekt. Wanneer we eenmaal in den breeden 
Humbermond varen, komt er weer meer leven in de brouwerij en wanneer de douane aan 
boord stapt is bijna iedereen van zijn zeeziekte hersteld. 
Op de kade worden wij verwelkomd door een Districts-Commissaris uit Huil, die ons in auto- 
bussen stouwt en naar een restaurant brengt, waar tot ons aller verbazing tafels gedekt 
staan. 
Onze „tea" bestaat uit sandwiches met corned beef of gebakken ham, thee met cake en 
chocolade, gebakken aardappels. Wanneer allen verzadigd zijn rest ons nog eenigen tijd om 
Huil door te wandelen. We zien dan de Engelsche stad zooals alle Engelsche steden zijn, 
steden die leven en werken, maar tevens steden die hun tol betaalden om Engeland te 
maken tot een industrieland. Smallé straten, zwarte huizen, bleeke menschen. Plotseling 
staan we in het licht der bioscopen en dan zijn wij in de gelegenheid kennis te maken met de 
mentaliteit der Engelschen. Een rij van pl.m. 200 meter heeft zich gevormd voor een 
bioscoop. Ieder wacht zijn beurt af. Bij een bushalte zien wij hetzelfde. Niet een vechtende, 
stompende en dringende menschenmassa, die koste wat kost de bus in wil, maar een 



ordelijk opgestelde rij, waar ieder zijn beurt afwacht.  
Om 10 voor negen vertrekt onze trein uit Huil, uitgeleide gedaan door den Nederlandschen 
consul aldaar. Dank zij de zorg van een gedienstige conductrice is er een wagon gereser-
veerd en weggezakt in de kussens genieten we van het landschap. Als het eenmaal donker 
is zijn de meesten spoedig in diepe rust.  Donderdagsmorgens om 4 uur komen we in Stoke-
on-Trent aan, waar de County Commissioner ons verwelkomt en naar het districts-hoofd-
kwartier brengt. Hier staan gedienstige welpenleiders klaar om ons te onthalen op kof- 
fie en thee met cake. Na een welkomstspeech van den county-commissionner mr. Flet, volgt 
een welverdiende rust tot 8 uur, waarna bussen ons naar het „breakfest" brengen. Het is 
ongeveer 10 uur in den morgen als we dan op ons kampterrein aankomen. Het ligt 7 mijl van 
de stad af en geeft een prachtig uitzicht over enkele heuvels. Onze tenten zijn reeds opgezet 
en aan den rand van ons terrein wapperen de vlaggen van 40 verschillende landen. Dan 
wacht ons, na het inrichten van ons kamp, een rust tot den volgenden morgen. 
Tot algemeene verbazing komen 's middags drie Duitsch sprekende hee-en ons kampter- 
rein op wandelen. Het blijken leden van het Turksche ministerie van onderwijs te zijn die op 
een reis door Europa zijn om de jeugdbewegingen in de verschillende landen te bestu- 
deeren. 
 
Officieele ontvangst 
Vrijdagmorgen om 9 uur staan 2 touringcars klaar om ons naar Stoke-on-Trent terug te 
brengen. Hier wacht ons ten gemeentehuize de officieele ontvangst door den burgemeester 
van Stoke-on-Trent. In hartelijke bewoordingen verwelkomde de burgemeester de Hollan-
ders, waarbij hij de hoop uitsprak dat wij na afloop van ons verblijf in Engeiand iets zou- 
den mogen hebben gezien van de goede dingen van zijn iand. Oubaas Jedema dankte den 
lord mayor voor zijn woorden en bood namens de Arnhemsen padvinders een foto aan van 
de Groote Kerk. Na afloop van deze officieele ontvangst volgde een bezoek aan de 
„potteries". Stoke-on-Trent is de stad der „potteries" en overal ontwaart men de eigenaar- 
dig gevormde ovens. Hier produceert men het wereldberoemde aardewerk van Copelands, 
Wedgewood, Plants e.a. Bij een rondgang door een fabriek werd ons de fabricage tot in 
finesses uitgelegd.  
Bij de lunch, die daarna volgde en waar naast den burgemeester en zijn vrouw en tal van 
genoodigden aanzaten, waaronder eenige mannen die in de Septemberdagen van 1944 als 
parachutisten in Arnhem hadden gevochten, volgden weer eenige korte toespraken, die allen 
getuigden van een goed inzicht in de moeilijkheden die ons volk heeft moeten doormaken. 
Eerst later konden wij beseffen wat de burgemeester bedoelde toen hij zei: Moge jullie ver-
blijf in Engeland er toe bijdragen, dat jullie de ellende, die 5 jaar lang over jullie volk kwam. 
spoedig vergeten." Zoowel de lunch als de tea zijn buitengewoon verzorgd en als om 
6 uur de bussen ons terug brengen naar het kamp, dan zijn we zonder uitzondering enthou-
siast over de wijze waarop het gemeentebestuur van Stoke-on-Trent als gastheer fungeerde. 
Zaterdag hebben we de gelegenheid het stadje Stone te bezoeken. Het is een buitengewoon 
aardig stadje; het inkoopen doen behoordde dan ook tot de aangename afwisselingen van 
ons overladen programma. 
Gedurende het week-end en de daarmede samenvallende Bankholiday zijn er vele Engel-
sche troepen in Kibblestone-camp. Spoedig is er contact met hen en op elk uur van den dag 
kan men Hollandsche jongens met Engelsche vrienden door het kamp zien wandelen. 
Engelsch spreken is hierbij niet noodzakelijk en de kleinste jongens zijn vaak de bekendste 
figuren in de buitenlandsche kampen. 
De kampvuren vormden het hoogtepunt van den kampdag. Dan zaten allen bij elkaar, niet 
als Hollander of Engelschman, niet als verkenner of hopman, maar als padvinders, allen lid 
van een groote wereldbroederschap. Muziek en zang, yells en recreaties wisselden elkaar in 
een vlot tempo af en wij Hollanders oogstten veel succes met onze vaderlandsche liederen, 
volksdans en onze Hollandsche yells. De Turken vergastten ons op Turksche nationale 
liederen en een voortrekker, oud-militair, zong West-Afrikaansches liederen. 
Maandag is de bezoekdag in het kamp. In de groote markee-tent hebben wij op lange tafels 
foto's van Nederland in het algemeen en van Arnhem in het bijzonder uitgestald. Alle bezoe-
kers komen door het Hollandsche kamp en bij het zien der foto’s vragen zij bijzonderheden. 
Sommigen zijn verbaasd te horen dat wij Hollanders voor het meerendeel niet met wijde 
broeken en niet op klompen loopen. Anderen verbazen zich over de gebouwen of de breede 
straten, sommigen kijken hun oogen uit bij het zien van foto's van Hollandsche scholen en 
doodmoe maar voldaan kruipen we 's avonds in onze tent, want we hebben getracht ons 
vaderland meer bekend te maken bij een bevriend volk, wij hebben getracht hun iets te 
toonen van de prestaties van ons volk. 



 
Uit logeeren.... 
Den volgenden morgen om half tien rijden reeds de eerste auto's het kampterrein op. Het zijn 
padvinders met hun ouders, die een Hollandschen jongen komen halen om gedurende één 
of meer dagen hun gast te zijn. Op deze manier is elk der vijftig jongens geadopteerd en of 
zij nu naar Stoke waren geweest en de kermis hadden bezocht of dat zij een autotocht had-
den gemaakt door de omgeving, of ze mee naar Chester waren geweest of naar New- 
Castle, allen waren uitgelaten over de wijze waarop zij de gast waren geweest en hier zijn 
zeker vriendschapsbanden aangeknoopt, die volgend jaar in Nederland versterkt zullen 
worden, want, indien de omstandigheden het toelaten, zal elk der jongens volgend jaar zeker 
trachten zijn Engelschen broeder-padvinder een zelfde ontvangst te bereiden als hemzelf te 
beurt viel. 
Uitgeleide gedaan door de leiders van het kamp, vertrokken wij den volgenden morgen om 6 
uur reeds uit Kibblestone-camp, maar wij allen voelden dat dit het begin was van een blijven-
de vriendschap en wij hopen bij een tegenbezoek der padvinders uit Stoke-on-Trent hen te 
kunnen ontvangen op dezelfde wijze als het district Stoke, zoowel als het gemeentebestuur, 
als de inwoners der stad ons ontvangen hebben. 
 
Home Sweet Home 
Na een voorspoedige reis van 2 dagen keerden wij in Arnhem terug: rijker aan ervaring en 
met nieuwe vriendschappen en tot de conclusie gekomen: hoe gastvrij Engeland ook was, 
hoe mooi ook het land: home sweet home. De liefde tot zijn land is een ieder aangeboren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arnhemsche courant 1 october1946   
 
Veluwsche Verkenners in hun nieuwe groepshuis 
 
Onder groote belangstelling, zoowel uit padvinderskringen als van de zijde der ouders vond 
Zondagmiddag de opening plaats v. h. eerste speciaal voor dit doel gebouwde padvinders-
groepshuis van het district Arnhem. Dank zij de medewerking van de autoriteiten, niet in het 
minst van de eigenares van het terrein, de Gemeentelijke Waterleiding, was het den Veluw-
schen Verkenners mogelijk om hun nieuwe clubhuis weer op hetzelfde terreintje te bouwen, 
waar het vroeger ook stond. Boven aan den Apeldoornschen weg. 
  
Het vorige gebouwtje, oorspronkelijk een directiekeet, vond zijn einde kort na het 
opheffen van de padvindersbeweging door de bezetters. Een oud-lid kon niet langer 
aanzien dat de Nationale Jeugdstorm er wederrechtelijk bezit van had genomen en 
deed het in vlammen opgaan. 
 
Nu stond men bij het nieuwe groepshuis, een stevig houten gebouw op steenen fundament, 
voorloopig nog bestaande uit een verkennerslokaal van vier bij acht meter, een Voortrek-
kerslokaal en een leiderskamer, doch, wanneer de financiën het toelaten, hoopt men het met 
een Welpenlokaal uit te breiden. 
 
Een lange rij van sprekers besteeg voor de opening het spreekgestoelte, Hopman B. v .d. 
Berg, die alle aanwezigen welkom heette, de heer S. X. Schortinghuis 1, penningmeester van 
het groepscomité, de heer J. Lensink die bij de oprichting zitting had in het groepscomité in 
1930, mej. M. W. Tenge namens het Ned. Padvindsters Gilde, oud-Hopman Schrijver, ir. J. 
F. Schönfeld, de Voorzitter van het plaatselijk afdeelingscomité, Hopman mr. A. Stigter 2, na-
mens de groep ,,de Zwervers" en ten slotte de Districtscommissaris W. Paalman als 
laatste spreker.  
 
Hierna werd door de twee kleinste Welpen de sleutel aangeboden en verklaarde de D. C. 
met het openen van de deur het clubhuis 3 voor geopend. Zoowel exterieur als interieur 
maakten bij de nu volgende bezichtiging een buitengewoon gunstigen indruk. Buiten de 
forsche bouw van ruwe boomstammen, binnen de lichte kleuren van de wanden, de vele 
foto's en trofeeën uit den tjjd van voor-, tijdens- en ook reeds na den oorlog, waarbij uiteraard 
de herinneringen aan het Engelsche kamp een belangrijk aandeel vormen. 
 
Zoowel de ontwerper, ir. van Straaten 4 en hopman van der Berg, als de jongens die veel van 
hun vrjjen tijd aan de vervolmaking van het geheel gaven, hebben eer van hun werk. 
 
De middag werd verder gevuld met demonstraties, terwijl 's avonds een kampvuur op het 
terrein deze voor de Veluwsche Verkenners zoo belangrijken dag afsloot. 

 
1 Dit is de vader van de eerste welpenliedster bij de Geuzen : Raksha Alice Schortinghuis. 
2 In deze maand verandert Ton Stigter de naam van zijn troep van Zwervers II in “De Geuzen” 
3 Krijgt later de naam “Het Vette Nijlpaard” 
4 De vader van Cartoonist Peter van Straaten 


