
Op 16 januari 1946 start Mr. A(nton) Stigter, 
met ondersteuning van de Houtduivenpatrouille van 

padvindersgroep De Zwervers, een nieuwe verkennerstroep
waarvan hij zelf hopman wordt. De vaandrigs Kolthof en Wim 

van Gilst assisteren hem. 
De groep wordt eerst Zwervers II genoemd. 

Op 5 oktober wordt de naam veranderd in "De Geuzen" 
en krijgt de groep een eigen groepsdas. 
Op 7 november start de welpenhorde. 

Ton Stigter wilde na de oorlog iets voor de Arnhemse jeugd doen 

. . . . .

De groep vindt in 1948 onderdak in een stuk sousterrein van het vernielde Diaconessenhuis aan de Izaäk Evertslaan: twee 
vertrekken met een tussendeur. Als het regende liep de hele zaak onder! 
Door gebrek aan jongens lijkt de verkennerstroep in september 1948 al ten dode opgeschreven. 
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Op 12 juli 1952 wordt 
het groepshuis 

“De Rotsblokken “
geopend

De oudercommissie besluit in 1949 tot de bouw van een eigen groepshuis. 
Stichting Het Geldersch Landschap stelt daarvoor een terrein aan de 

Diependalseweg in het landgoed Mariëndaal voor 50 jaar beschikbaar.



gebruik

1963

Drie uitbreidingen

Op 26 oktober 1963 wordt de uitbreiding van "de Rotsblokken“, met een groot welpenlokaal, keuken, waslokaal en 2e WC, geopend. 
Het ontwerp is van de vader van Jos Bokkelkamp. De heer van Muilekom zorgde ervoor dat de BAM het werk uitvoerde.

De ouders: mevrouw Dekker-Janssens en de heren Dekker, van Muilekom, Bokkelkamp en Mr. Zevenbergen ontvangen de Geuzen-
bedelnap, in een aardewerk uitvoering, als dank voor het vele werk dat zij voor de totstandkoming van de uitbreiding hebben verricht.

in 1978
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in 1989

in 1963

De Rotsblokken  wordt vergroot met een leiderslokaal



.

De jongens die na de opening van de Rotsblokken, in 1952,
als verkenner geïnstalleerd zijn, bereiken de voortrekkers leeftijd.
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In 1958 kwam de gedachte op 
om een voortrekkersstam te 
vormen. Hopman Stigter en Jaap 
Duisterwinkel lopen eerst een 
half jaar bij de Vikingstam van 
de Veluwse Verkenners.  De eer-
ste voortrekkers, Huib de Heer, 
Toon van Essen, Tim Krooneman 
en Jaap Duisterwinkel worden 
door Oûbaas Mr.A.Stigter en 
ADC-VT Oûbaas Daan Modder-
man geïnstalleerd. De installa-
ties worden opgetekend in het 
nieuwe Vigilieboek.

Oûbaas wordt Jaap Duisterwin-
kel, Baas: Cor den Besten. Bei-
den volgen de Gilwellcursus
voor voortrekkersleiding.
De stambijeenkomsten zijn op 
vrijdagavond. 
Jaap (groepsleider), Huib en Tim 
beiden AVL trekken zij zich gelei-
delijk terug nadat uit de in 1959 
gestarte seniorpatrouille olv Cor 
den Besten zich 8 jongens als 
Voortrekkersgasten (VTG’s) 
aandienden..

Na de verbouwing van de 
Rotsblokken in 1963 betrekt de 
stam hun huidige stamlokaal. 
In de jaren daarna valt de aan-
kleding van de wanden niet in 
goede aarde bij de groepsraad. 
De zgn. “jachttrofeeën” moeten 
het troephuis uit!

In 1967 organiseert de stam de 
eerste Black Pipe trail. In 1981 
wordt de 15e editie gehouden 
met 283 deelnemers!

Na de fusie tot Scouting Nederland zijn de voortrekkers samengevoegd met de 
variant van die speltak voor jonge vrouwen, pionier(ster)s, tot de pivo's, later 
Jongerentak en vanaf 2010 Roverscouts genoemd.

De eerste tijd (een half tot een heel jaar) was de voortrekker nog een voortrekkersgast. Hij krijgt 
voor die tijd twee voortrekkers als borgen. Deze borgen passen op hem, introduceren hem in het 
voortrekkersleven en bereiden hem voor op zijn vigilie. Heeft hij de vigilie goed doorstaan dan 
wordt hij tot voortrekker geridderd.  Het voortrekkersmotto was: "Dient"

Het motto ”Dient” werd door de Wontollastam op 
verschillende manieren ingevuld:
• door te helpen als werkstam op het Noordelijk

Pinksterkamp (NPK) in Anloo.
• als assistent-leider bij welpen of verkenners 
• gezamenlijk de Black Pipe Trail te organiseren 

voor deelnemers uit het gehele land.

Reden om op 1 mei 1960 de Wontollastam op te richten.

De naam Wontollastam
is door Jaap Duisterwinkel bedacht 

ADC-VT Daan Modderman (1910-1991) woonde sinds 1938 
in een door hemzelf gerestaureerde voormalige jachtop-
zichterswoning genaamd De Haverkist, zonder elektriciteit 
of stromend water in de Onzalige Bossen bij De Steeg. De 
laatste reis van Daan, van De Haverkist naar begraafplaats 
“Heiderust” in Rheden, in zijn eigen koets, was een grote 
happening. Op een prachtige, warme, zomerdag stonden de 
inwoners van gemeente Rheden rijen dik om hun geliefde, 
markante en kleurrijke inwoner de laatste eer te bewijzen.

Wat deed de stam nog meer?   In het jaarverslag van 1969 staat o.a. het volgende:
Naast de wekelijkse stamavond was er veel contact met andere stammen. We namen deel aan  
het Vassi-laer te Nijmegen waar we een groot varken aan het spit braden. Deelname aan het 
Nationaal Voortrekkers Laer te Heerde. Hier verloor de stam de “Jatbeker” aan de Hortastam uit 
Apeldoorn. Daarna de organisatie van de eigen Black Pipe Trail op 8/9 maart: 63 deelnemers. 
Naar het Noordelijk Pinksterkamp. Daar ontstond een hernieuwd contact met de Kosharestam
uit Utrecht met als resultaat en gezamenlijk weekend te Zeist op 14/15 juni. De stam telt 8 leden



Op 7 november 1946 start de welpenhorde
Raksha Alice Schortinghuis is de eerste leidster. Deze horde wordt vanaf 1965 de horde Heijenoord

genoemd omdat in 1966 een 2e horde wordt gestart in Presikhaaf o.l.v. Akela Jan Haring. 
Als in 1967 de Wichard van Gelre groep hun groepshuis moet verlaten, wordt hun horde de 3e

Geuzenhorde o.l.v. Akela Hans Kolkman. Deze horde houdt ook de bijeenkomsten in Presikhaaf.
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1951 Geuzen (dragen de blauw/grijze 
das) en Graaf Bernadotte o.l.v. Akela 

Trimpe Burger.

1953 met de nieuwe das o.l.v. Akela Mugge
en Baloe Menkhorst

1973 Horderoep o.l.v. Akela Dormits1968 Uniforminspectie door Raksha Dormits1966 Installatie door Akela Haring

1966 o.l.v. Akela Meyer en Baloe Prenger

In 1972 worden de Presikhaaf-
hordes samengevoegd: te 

weinig leiding. 
Vóór 1984 stopt ook de laatste 

Presikhaaf horde.

1971  3 Akela’s:
v.l.n.r.:
Toon van Essen
Bep Dormits
Hans Kolkman

1966 
Start horde 
Presikhaaf
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Voor het eerst in 1963 nemen Geuzen deel aan een Wereld Jamboree. 
De verkenners komen enthousiast terug !

De groepsraad besluit: aan iedere Jamboree moet minstens 1 Geus deelnemen

Nr Jaar Land Geuzen

11 1963 Griekenland 7

12 1967 USA 1

13 1971 Japan 3

14 1975 Noorwegen 23

- 1979 Iran  (niet doorgegaan) -

15 1983 Canada 2

16 1987 Australië 2

17 1991 Zuid-Korea 1

18 1995 Nederland 19

19 1999 Chili 1

20 2003 Thailand 6

21 2007 Engeland 15

22 2011 Zweden 14

23 2015 Japan 8



Eind 1962 zijn er 36 verkenners in de leeftijd van 11-17 jaar.
Besloten wordt de troep te splitsen in een junior- en seniortroep.

De juniortroep start met 27 verkenners (gem. leeftijd 12½ jaar) 
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1963 Vught

Zomerkampen

1964 Ommen

1965 Ommen

1967 Giethoorn 
1966 Overasselt

Het water trekt niet alleen bij de juniortroep. De seniortroep heeft inmiddels twee lelievletten 
aangeschaft en wordt een zeeverkennerswacht. De junioren worden weer een standaard troep

1968 Giethoorn:  de jongsten fiets-
en in 2 dagen olv Wiillem de Heer, 
de rest in 1 dag  (100km)



Da
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In 1965 gaat de seniorverkenners-troep het water op.  Ere-lid Oûbaas
Stigter laat in 1966 de eerste zeilboot, de “Jasper Leijnsz” te water

Het bleef niet bij één lelievlet !

Jaar Naam Zeilnr Vernoemd naar

1966 Jasper Leynsz 824 De seniorverkenners Wim Launspach en Onno Dekker hebben de namen 
van de eerst twee boten  gekozen en komen uit een geschiedenisboekje.1968 Jan Florisz 429

1971 Cornelis Dirksz 551
Cornelis Dirkszoon was burgemeester van Monnickendam en aanvoerder 
bij de slag op de Zuiderze

1974 Wouter Cieraadsz 684 Wouter Grooteboer (vader van 2 zeeverkenners) en hr Cieraad

1976 Willem Lumey 799 Willem Lumey was opperbevelhebber van de vloot der watergeuzen

1987 Dirk Duivelsz 1184 Was aanvoerder van de Geuzen tijdens het beleg van Alkmaar

1987 Cees Simonsz 1185 Ouders van zeeverkenners: Cees de Keijzer en Simon Coljee

1995 Jan Haringsz 1384
Jan Haring houdt in zijn eentje de Amsterdammers een hele tijd tegen, 
zodat andere geuzen met boten kunnen vluchten naar Monnickendam

Zomerkamp 1969 Giethoorn



Op 17 februari  1973 wordt “ ‘t Voetspoor” in Presikhaaf officieel 
geopend door Districtsvoorzitter Dr. Gerrit Ruitenberg. 
De clubhuisnaam vloeit voort uit het feit dat het terrein gelegen is 
aan de voet van de spoordijk bij het 
viaduct aan de Voetsiuslaan. 
De  voorbereidingen duren 5 jaar. 
Dankzij de volhardendheid van de 
vaders Herman Mooy en Wouter
Grootenboer is het plan  gereali-

seerd. Zij ontvangen een  wandbord
als teken van waardering voor het 
vele werk dat zij verricht hebben.  Het gebouw wordt gedeeld met 
de padvindstersgroep de Lichtdraagsters. 
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In 1966 starten de Geuzen een horde in Presikhaaf. 

Presikhaaf is een snel groeiende wijk waar nog geen groep van de Nederlandse Padvinders Vereniging actief is. Met zowel een junior-
als een seniortroep is het nodig om een snellere aanvulling vanuit de welpen te krijgen. Een 2e horde zou de oplossing kunnen zijn. 
Kennissen van Klaas Hoekstra, Jan en Anneke Haring, zijn in Presikhaaf komen wonen én Jan is Akela in Utrecht geweest! Hij wordt 
Akela van de nieuwe horde. Het onderkomen voor bijeenkomsten is het verenigingslokaal bij de Kernheimschool in de Scheldestraat. 
Gespeeld kan er worden op de speelplaats van de school en in park Presikhaaf

1967 1967

1979

In 1984 wordt 't Voetspoor verkocht 
aan de André de Thaye groep
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In 1968 stopt de seniorverkenners-troep . Eind 1968 startten de 
stuurlieden Willem de Heer en Sjaak Meijer de zeeverkenners-wacht

Met zeeverkenners  starten vanuit 
een 20 jaar oude landverkenners-
groep is een klus waarvan de 
consequenties van te voren niet te 
overzien waren . . . 

De senioren hebben via schenking-
en en subsidies al twee lelievletten 
kunnen aanschaffen, die niet ten 
laste van de groepsfinanciën ko-
men. Zij mogen de Defensiehaven-
accommodatie gebruiken als lig-
plaats en onderkomen.

De groepsraad nam in 1968 het 
besluit om die faciliteiten te blijven 
benutten, en  “met zeeverkenners  
te beginnen”, zonder een gedegen 
plan van aanpak.

Jeugdleden krijgen  was geen pro-
bleem.  Voor deskundige leiders  
lag dat geheel anders.  Er was nog 
geen achterban binnen de groep 
met zeeverkenners ervaring.  In de 
winter van 1965-1966 hebben  de 
seniorverkenners Willem de Heer 
en Sjaak Meijer  de brevetten voor 
roeien en zeilen gehaald bij de 
Miguel Pro

Het  waren ouders  die financiële 
bronnen aanboorden om meer bo-
ten te kunnen aanschaffen. Ouders 
die directe leiding gaven aan de 
zeeverkenners, zoals Albert van de 
Ham en Theo Boekhorst. En (ken-
nissen van) ouders  die  technische 
ondersteuning leverden. Dank zij 
hen en de leiding zijn de zeever-
kenners een succes geworden

Zomerkamp 1969 Giethoorn

De eerste jaren kon alleen het deel van het gebouw aan de havenzijde gebruikt 
worden. Het botenonderhoud moest daarom buiten plaatsvinden

Ten opzichte van de landverkenners 
wordt het scoutingspel uitgebreid met 

o.a.  het leren roeien, wrikken en 
zeilen, het onderhoud van de boten, 

het behalen van MBL-brevetten en het 
jaarlijks in- en uit het water halen van 

de boten. 
Voor de leiding is het een hele toer om 
een  goede balans te vinden tussen de 
waterwerk- en de scoutingactiviteiten

1974

1988

“De Geus” werd omstreeks 1900 
gebouwd en is daarna nog diverse malen 

verbouwd. Gedurende haar lange 
carrière heeft het schip onder meer 

gefungeerd als voetveer en sleepboot en 
is sinds 1979 eigendom van De Geuzen

Die eerste jaren waren een periode van 
veel leren, met vallen en opstaan. 

Maar ook een tijd waarin leiding en 
jongens erg veel plezier hebben gehad!

april 1969

1974
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In 1978 bezat de groep 5 lelievletten.  Die verslepen naar een zomerkamp 
deden andere groepen of (1974-78) stuurman Willem de Heer met zijn 

schip Vios.  In 1979  kreeg de groep een eigen sleper !

23 april 2017

1988

Sinds juli 2001 is de sleepboot "DE GEUS“ 
door het Nationaal Register Varende 

Monumenten benoemd tot Varend Monument!
Scheepsbewijs ”8544 B ROTT 1953”

De Geus werd tussen 1900 -1910 gebouwd en is in haar 
verdere bestaan diverse malen verbouwd. Gedurende 
haar lange carrière heeft het schip gefungeerd als 
voetveer en sleepboot. Sinds 1979 heeft het de taak om 
Waterscouting Arnhem te ondersteunen. 
De DAF 615M motor staat er al een jaar of 23 in en 
loopt nog prima. Het laatste grote onderhoud heeft eind 
2001 plaatsgevonden waarbij de gehele voortstuwings-
installatie en het roerwerk werden aangepakt.
De stuurhut is voorzien van zitgelegenheid voor 2 
personen naast de schipper. Het motorruim bevindt zich 
onder de stuurhut. In het vooronder bestaat uit een 
klein keukentje en 1 slaapplek. Alle dingen die gesleept 
worden, worden gedaan op de sleepbeting, die al veel 
sleepjes heeft gezien. In het achteronder is plek voor 3 
slaapplaatsen of heel veel kampspullen.
Technische gegevens:
Lengte romp : 10,37 meter, Breedte romp : 2,60 meter, 
Kruip hoogte : 2,43 meter. 
Voortstuwing sinds 1983 : 6 cilinder  DAF dieselmotor,, 
type 615 M, 120 pk bij 1600 omw./min.

Dank zij de inspanningen van leiders, ouders én ontvangen schenkingen 
kon de Amsterdamse havensleper " Carla " aangeschaft worden. 

De aanschaf werd mede mogelijk 
gemaakt door schenkingen van : 
de Nicolaistichting, het Burger-

weeshuis en Stichting 
Madurodam

Klaas Hoekstra doopt de Geus 
juni 1979

Schipper Sjaak Meyer wilde graag een 
sleper voor  zijn zeeverkenners.  ( Zijn 
vader had eerder meegewerkt aan het 
verkrijgen van ligplaatsen en onderko-
men in de Defensie haven). 
Via een scheepsmakelaar vond hij de 
sleper in december 1978 in Amsterdam  
met een vraagprijs van fl.22.500,-. 
Willem de Heer was als deskundige be-
trokken bij het keuren voor de aanschaf. 
Er lag toen een 6cyl, 4-tact, 116pk Deutz
dieselmotor in. 
De groepsraad ging akkoord onder de 
voorwaarde dat er geld voor “gevonden” 
kon worden. Dat lukte. De aanschafprijs 
werd fl. 17.500,-. Willem heeft  de 
sleper met enkele zeeverkenners 
opgehaald en naar Arnhem gevaren.

De koopakte werd door de 
Stichting De Geuzen onder-
tekend door de ouders  
J.Gerlofs (voorzitter), 
C.Wals (secretaris) en 
S.C.P.Coljee (penn.meester)

Na het zomerkamp 1980 werd door on-
bekenden in Zwolle de koelwaterkraan 
opengedraaid  waardoor de machineka-
mer volliep en De Geus in ondiep water 
zonk. Han Buurman werd de redder in 
nood: hij leidde het herstel van De Geus.


