
Herinneringen van Shelitha van Hunen 
 

Mijn vader vond het goed als ik op scouting ging, hij had dat vroeger zelf ook gedaan en heeft 

er mooie herinneringen aan. We zijn bij drie groepen wezen kijken en bij de Geuzen 

gebleven. Dat zal in 1993 zijn geweest. In totaal ben ik 18 jaar lid geweest.  
 
In 2008 werd ik leidster bij de welpen, ik heette Raksha. Ik meen dat ik het vier jaar heb 

gedaan, totdat ik stopte bij de Geuzen in 2011. Verder ben ik een paar keer mee geweest met 

de scouts op zomer en weekendkampen omdat zij geen vrouwelijke leiding hadden.  
 
De andere leid(st)ers, met wie je in de tijd samen werkte waren Esther, Nathalie, Pieter, 
Joost Felix, Robbert Slakhorst 
 
Mijn absolute hoogtepunt is mijn vriendschap met Femke van der Horst (watergeuzen). Dat 
vind ik het mooiste wat Scouting me heeft opgeleverd. Verder heb ik nog steeds contact met 
Karel Nieuwint, dat vind ik ook erg leuk.  
Onvergetelijke activiteiten en avonturen die me zo te binnen schieten: brood bakken in het 
vuur (en pizza's!), kamperen op vlotten op het water, droppings, Regionale Scouting 
Wedstrijden. Kampen met thema's vond ik heel leuk. 
  
Verder heb ik veel geleerd zoals: 

• praktisch denken en doen,  

• plannen en organiseren,  

• de risico's inschatten en veiligheid in acht nemen, 

• verschillende zienswijzen van iedereen.  

• dingen zelf oplossen, keuzes maken in wie ik ben en wil zijn, wat ik wel en niet wil 
doen, over eigen grenzen gaan en daarna die leren aan te geven en tenslotte dat er 
vele soorten vriendschappen bestaan.  
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