
De Geuzen in Arnhem bestaan 70 jaar!  

Als oudste lid van De Geuzen is mij gevraagd vandaag ook iets te zeggen en daar voldoe ik 

graag aan! 

Zeventig jaar. Hoe kun je zo'n periode voor de jeugdleden aanschouwelijk maken? Je zou bv 

een liggend velletje A4 kunnen nemen. Dat is bijna 30 cm lang en komt dus ongeveer 

overeen met 30 dagen van een maand. Twaalf van die "maand"-velletjes naast elkaar 

zouden dan één jaar kunnen uitbeelden. Maar zeventig jaar, dat is andere koek! Dat zouden 

dus 70 x 12 = 840 velletjes liggend-A4 zijn met een totale lengte van zo'n 250 meter! Ook dat 

is bijna niet meer te overzien. Zo oud zijn De Geuzen dus! 

De meesten van de hier aanwezigen zijn pas na de oprichting van de groep geboren!  Laat 

ons eens kijken. Wie is hier voor 1946, het jaar waarin De Geuzen opgericht werd, geboren? 

Steek de hand eens op!  En voor 1956? 

Vandaag hopen ook jullie oudleden te ontmoeten uit de periode dat je lid was van De 

Geuzen. Samen herinneringen ophalen, dingen opnieuw beleven. Dat is wel zo prettig als je 

geheugen, door het ouder worden, misschien wat minder goed gaat functioneren. 

De eerste 40 jaar van de groep konden alléén jongens lid worden als zij acht jaar oud waren.  

Door die regel werd ik in 1949 welp. Sinds 1980 kunnen ook meisjes lid worden van de groep 

en met de komst van de Bevers, in 1986, moet je ongeveer 6 jaar oud zijn om Geus worden. 

Maar waar kun je over die 70 jaren van De Geuzen nu iets te weten te komen?  Op hun 

website is daar niets over te vinden. Wel een jubileum maar niets over de bijbehorende 

historie! 

In mijn Geuzentijd hield iedere patrouille een logboek bij. Bij toerbeurt schreef elk lid van de 

patrouille daarin het verslag van de zaterdagmiddagbijeenkomst en de patrouille-avond. 

Helaas zijn veel van die logboeken verloren gegaan. Ook de oude exemplaren van het 

groepsblad De Geus zijn niet meer terug te vinden.  Dit jaar kreeg ik een mailtje van Jan 

Stigter, de zoon van de oprichter van De Geuzen, dat hij nog een logboek uit de begin 60-er 

jaren thuis had en ook wat exemplaren van groepsblad De Geus. Hij heeft ze mij toegestuurd 

en vandaag mag ik ze namens hem aan de groep overhandigen.  (logboek + De Geus) 

Sinds januari van dit jaar is het mogelijk om meer van de Geuzen-historie te weten te komen 

op de Facebook pagina: De Geuzen Arnhem 70 jaar. Wekelijks (en soms ook dagelijks) heb ik 

daar foto's en documenten op geplaatst en voorzien van achtergrond informatie. Omdat de 

digitale fotografie in de vorige eeuw nog niet beschikbaar was, moesten er 500 foto's en 

documenten gescand en veelal bijgewerkt worden. Leuk waren de reacties en vragen die ik 

kreeg. Zo gebruikt Chris Schönthaler een foto van hem, gemaakt tijdens het Pinkster-kamp in 

1963, nu als profielfoto op Facebook.  Hij schreef:  

Leuk die foto van mij aan het piepers jassen. Volgens mijn vrouw ben ik nog geen spat 

veranderd. Zo zou ik het het liefst nog steeds willen. Wat dat betreft hebben de Geuzen 

mij heel erg gevormd. 

Namens drie broers die lid van groep zijn geweest en rond hun 18e jaar naar Israël zijn 

geëmigreerd, inmiddels allen ouder dan 70 zijn en daar nog steeds wonen, mailde één van 

hen me: 

 

 



Beste Geuzen, oud en nieuw 

Aangezien we niet aanwezig kunnen zijn op deze reünie, wil ik namens mijn broers 

Bram en Lex  Nathans jullie allen feliciteren met het 70-jarig bestaan van de 

scoutinggroep. 

Ik neem aan dat er weinig families zijn (waren) waarvan drie broers padvinders waren 

bij dezelfde groep en nog minder die het nu nog kunnen navertellen. 

Met leed lezen we vaak over het overlijden van onze oude vrienden, sommige op te 

jonge leeftijd. 

Ik was de eerste van onze familie die bij de Zwervers begon bij hopman Stigter. Ik 

herinner me goed het stenen bikken voor de Rotsblokken, en op appél staan in korte 

broek hartje winter. Broers Lex en Bram kwamen later bij de Geuzen, het was een 

mooie tijd in onze jeugd. 

Sindsdien stroomt er veel water door de Rijn met daarop boten van de water-Geuzen. 

Ik wens  de groep een gestadige groei en veel succes toe in de toekomst. 

 

Op Facebook zag ik een foto waarop de lelievlets nog in de (inmiddels afgebroken) loods 

lagen. Ik stelde de vraag  "Hoe oud de oudste lelievlet was". Als antwoord kreeg ik: een jaar 

of 35. Dat moest 50 jaar zijn! Op dat moment besloot ik een overzicht  op posterformaat te 

maken waarop o.a. de gegevens van de lelievlets stonden. En zo waren er meer 

onderwerpen uit de jaren zestig die bepalend zijn geweest voor de groep zoals die nu is. Die 

serie is nu bijna compleet. Een mailtje naar oud-Geuzen zorgde er binnen 24 uur ervoor dat 

die posters ook ingelijst konden worden. Hartelijk dank Rob van Haarst, Wim de Heer en 

Sjaak Meyer, Jos Brey, Frank Krijnen en Jaap Duisterwinkel! 

posters overhandigen 

Ik hoop dat hiermee een belangrijk deel van de groepshistorie een blijvende plaats in de 

groep zal krijgen.  


