Tim L. Krooneman

Van: Hans Kolkman [h.kolkman@hccnet.nl]
Verzonden: zondag 5 maart 2006 11:24

Aan: Tim L. Krooneman

Onderwerp: Re: Geuzen 60 jaar

Hallo Tim,

Tja, dat is allemaal al een tijd geleden natuurlijk maar ik zal je zo goed
mogelijk proberen te helpen. De fotoboeken uit die tijd heb ik hier echter
niet thuis. Die liggen in mijn vorige woning, nu eigendom van mijn dochter.

Tk ga daar volgend wekend even langs. Dan komt er mogelijk dus nog wat meer
informatie.

De horde kwam in zijn geheel over van de Wichard van Gelregroep. Die had,
zoals nog een aantal andere groepen, zijn onderkomen op Alteveer. Die
concentratie van groepen in het noorden van Arnhem was natuurlijk op termijn
niet gunstig voor het aantal leden. Dat liep langzaam terug en toen ook nog

het terrein ontruimd moest worden om plaats te maken voor uitbreiding van
Burgers Dierenpark werd besloten samen te gaan met de Geuzen. (Het clubhuis
stond ongeveer op de plek waar nu de ingang van het dierenpark is). Een
precies jaartal weet ik niet meer maar het moet ergens rond 1966/67 zijn
geweest. Er was al een ochtend horde op Presikhaaf maar die was overvol en
wij werden, aangevuld met een aantal nieuwe leden, de middaghorde. Als
leiding waren Thea en ik mee over gekomen maar we werden aangevuld met
Margot en korte tijd later ook Jan Derksen. Door de komst van kinderen
moesten de beide dames op een gegeven moment als leiding stoppen. Dat moet
ergens rond 1969 zijn geweest. Vanwege mijn werk waren we in 1969 naar
Rhenen verhuisd maar ik ben leiding gebleven tot het voorjaar van 1971. Toen
Zijn we vanwege mijn studie naar het westen verhuisd. Volgens mij is Jan

toen ook gestopt. Wanneer de horde is gestopt weet ik niet.

Zonder dat ik hier foto's heb kan ik me in ieder geval een kamp herinneren
samen met andere groepsonderdelen ergens in de buurt bij Giethoorn. Ook zijn
we (als horde) op kamp geweest in de omgeving van Otterlo. Dat moet in 1970
zijn geweest. Mogelijk dat de fotoboeken nog iets verder kunnen helpen. Dat
laat ik je nog weten.

Het laatste adres van Jan en Margot dat ik had was Hellevoetsluisstraat 9,
6843 HP Arnhem. Volgens de info op internet/telefoonboek wonen ze daar nog
steeds; een E-mail adres heb ik niet. Ik heb hiervoor nog een poging via
internet.gedaan en krijg ook wel adressen die mogelijk juist zijn (met de
correcte initialen/woonplaats) maar met zo'n algemene naam is het toch
onzeker of het de goede is.

Zo gauw ik fets meer heb hoor je het,



